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Welkom

Mededelingen door de 
ouderling van dienst



Intochtslied

(staande)
Opwekking 687 



Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.



Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.



Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.



Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.



Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.



Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.



Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.



Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel )
mijn weg gelopen heeft. ) 2x



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria





Zingen

Psalm 95: 2 en 3











Geloofsbelijdenis
(staande)



Zingen

Meer dan een wonder
Kinga Bán



Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.



Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.



Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht.
En nu jij er bent...



Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.



Je eerste woord zal alles zijn:
papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.



Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent... meer dan een wonder!



We lezen het doopformulier



Gebed voor de doop



De baby’s worden binnengebracht 



Welkom, Ezrah in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.



Welkom Benjamin in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt. 



Kinderen van de kinderkerk worden 
uitgenodigd bij de doopvont



We lezen de doopvragen voor
aan de ouders



Gedoopt worden:

Ezrah Sisira Theo Erdhuizen
Benjamin Reinier de Wolff



Zingen

Lied 363





De kinderen gaan naar
de kinderkerk



Dankgebed voor de doop en 
gebed voor de verdere dienst



Schriftlezing

1 Petrus 3: 13-22

(NBV21)



13Overigens, wie zou u kwaad doen als u 
zich volledig inzet voor het goede? 14Maar 
zelfs als u zou lijden omwille van de 
gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te 
prijzen. Wees daarom niet bang voor de 
mensen en laat u door niets in verwarring 
brengen; 15erken Christus als Heer en eer 
Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u 
waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,



wees dan steeds bereid om u te 
verantwoorden. 16Doe dat dan vooral 
zachtmoedig en met respect, houd uw 
geweten zuiver; dan zullen de mensen die 
zich honend uitlaten over uw goede 
levenswandel in eenheid met Christus, zich 
over hun laster schamen. 17Het is beter te 
lijden – indien God dat wil – omdat men 
goeddoet dan omdat men kwaad doet.



18Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf 
rechtvaardig was, geleden voor de zonden 
van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, 
om u zo bij God te brengen. Naar het 
lichaam werd Hij gedood maar naar de 
geest tot leven gewekt. 19Hij is naar de 
geesten gegaan die gevangenzaten, om dit 
alles aan hen te verkondigen. 20Ten tijde 
van Noach weigerden zij te gehoorzamen,



toen God geduldig wachtte en de ark 
gebouwd werd. In de ark werden slechts 
enkele mensen, acht in totaal, door de 
watervloed heen gered, 21en dat water is 
een voorafbeelding van het water van de 
doop, die niet het vuil van uw lichaam 
wast maar een vraag is aan God om een 
zuiver geweten. De doop brengt redding 
dankzij de opstanding van Jezus Christus,



22die de hemel is binnengegaan en nu aan 
Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, 
machten en krachten aan Hem 
onderworpen zijn.



Zingen

Hemelhoog 460
Ik zal er zijn - Sela



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



De baby’s verlaten de kerk



Verkondiging

1 Petrus 3: 13-22



Zingen

Opwekking 277



Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.



Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.



Prijst de Vader,
prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.



De kinderen komen terug 
uit de kinderkerk



Diaconale voorbede



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’



Inzameling van de gaven

kinderen bij de oppas 
mogen worden opgehaald

1. Maatschappelijk Diaconaal werk

2. Kerk en Eredienst

3. Collecte t.b.v. CvK



Slotlied

(staande)
Lied 912: 1, 2 en 6 









Zegen



Je bent welkom
voor een kopje koffie,

thee of ranja
in de hal van de kerk
(door de deur rechtsvoor)




